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Beste meepraters, Eergisteren een bezoekje gebracht aan De Rusthoeve in Purmerend. Ik was heel blij dat 

ik daar weer mocht komen om te eten. Het gaat mij niet zozeer om de maaltijd maar meer om het contact 

met de buurtbewoners. De meeste ken ik bij naam en ook het bedienend personeel en de vrijwilligers zijn 

geen onbekende voor mij. Het wijkpein was heel goed ingericht, tafels en stoelen mooi uit elkaar en aan de 

ingang een pompje om de handen te ontsmetten. En nu komt het, ik hoest bijna dag en nacht en voor ik 

ergens ga zitten leg ik uit dat het niet de Covid-19 is. Ik kwam daar hoestend binnen en kreeg onmiddelijk 

een telfoontje dat ik niet welkom was. De tam tam had zijn werk gedaan,ik ben heel verdrietig en boos 
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