
 

Hoe ziet de zorg eruit over tien jaar? Die 
vraag leeft sterk onder burgers, professionals 
en beleidsmakers. Wat duidelijk is: de 
samenleving verlangt naar een zorgsysteem 
dat mensgerichter, waardevoller en meer op 
maat is ingericht.

Geen zorg meer waarin mensen ‘zitten te wachten’ 
tot iets gebeurt, maar waarin zij zelf actief blijven, 
hun eigen leven leiden en worden gezien in hun 
eigen waarde. Mensen willen regie over hun leven 
houden ook als zorg nodig is. De toekomst van zorg 
staat in het teken van zelfredzaamheid, autonomie 
en menselijkheid. Privacy, vrijheid en het recht op 
eigen keuzes vormen belangrijke uitgangspunten. 
Er is een duidelijke behoefte aan een leven zonder 
betutteling, waarin ouderen en zorgvragers worden 
aangemoedigd actief te blijven en bij te dragen aan 
hun omgeving. Ook het sociale aspect krijgt nadruk: 
samenleven in kleine gemeenschappen waarin men 
naar elkaar omkijkt. De zorg is dan geen dienst die 
‘gegeven’ wordt, maar een netwerk van betrokkenheid 
en nabijheid.

‘Mensen willen regie over 
hun leven houden ook 
als zorg nodig is’

Een andere zorgomgeving
Er leeft een verlangen naar woonvormen die tussen 
zelfstandig wonen en het verpleeghuis in zitten. 
Denk aan woongemeenschappen waar mensen 
samenleven met enige ondersteuning, zonder direct 
opgenomen te worden in een medische setting. Dit 
vraagt om bewustwording: wanneer heb ik echt 
intensieve zorg nodig en wanneer kan ik nog samen 
met anderen de last dragen? De organisatie van zorg 

verandert in deze visie fundamenteel. Niet meer alles 
overnemen, maar afstemmen op wat iemand nodig 
heeft en zelf wil. Eigen regie staat centraal, ook bij de 
inzet van hulpmiddelen, zorgverleners en technologie.

Cultuuromslag
Dit betekent durven loslaten van bestaande structuren. 
Meer opties aanbieden die aansluiten bij levensstijlen, 
wensen en mogelijkheden van mensen. Dit vraagt aan 
familie en naasten om in actie te komen, samen mét 
en niet vóór de zorgvrager. Wat betreft de samenleving 
legt dit meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf en 
leren onderscheiden wat iemand zelf kan en waarvoor 
hulp nodig is. En de acceptatie dat niet alles maakbaar 
of risicoloos is.

De zorg van de toekomst is niet ‘meer van hetzelfde’ 
met een technisch sausje. Het is een fundamenteel 
andere manier van denken over wat een goed 
leven is, ook als je kwetsbaar bent. Het vraagt lef, 
samenwerking en vooral: vertrouwen in de mens zelf. 
Zorg wordt niet langer ‘geleverd’, maar ontstaat in 
de ontmoeting tussen mensen, organisaties en een 
samenleving die elkaar ziet.

Namens de CCR, Hans Breunissen
Voorzitter

ColumnHans
COLUMN

DrieGasthuizenGroep | Zomer 2025

De toekomst van de ouderenzorg:

van Betutteling naar Betekenis

46  |  DGG Dichtbij Magazine


